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Alles over hoop / Alles overhoop

Het begrip hoop is deze dagen behaoorlijk sleets geworden. Wie in het maatschappelijk debat
uitspreekt dat hij of zij hoopt op het een of ander, die wordt al snel verweten dat hij of zij partij kiest,
een wappie is, een landverrader of erger. Het lijkt wel of de scherpte van het debat geen hoop meer
toelaat. Terwijl de problemen in de wereld én in ons eigen kleine postzegeltje der Lage Landen
steeds groter lijken te worden, lijkt de hoop steeds kleiner te worden. Of in ieder geval de waardering
van die hoop.

Spreek je over Bijbelse hoop, of over geloof, hoop en liefde, dan wordt je voor de voeten geworpen
dat je een fundamentalist bent of een ‘softie’ Zeg je dat je hoopt op een betere wereld dan ben je al
gauw een ‘links-gekkie’ Kortom: spreken over hoop is gevoelig geworden, gevaarlijk zelfs.

Natuurlijk kun je dat ondervangen door te hopen op kleine, veilige dingen.

‘lk hoop dat het morgen gaat regenen’ (hoewel, in een tijd van hoogoplopende klimaatdiscussies is
ook zo'n uitspraak niet geheel neutraal).

‘lk hoop dat ik vanavond mijn lievelingseten krijg: ossobuco!’ (mwah, ossobuco bestaat uit kalfs-
schenkels met tomatensaus en pasta. Pasta maakt dik, tomaten = gif, kalfsschenkel, dat kan ook niet
meer, want ecologische voetafdruk).

‘Hoop verloren, al verloren; zei mijn oma nog wel eens. Soms
denk ik wel eens dat de tijd waarin zij opgroeide makkelijker
was, maar dat is natuurlijk niet waar. Geboren in de crisisjaren,
gezin gevormd in de Tweede Wereldoorlog, hard werken om
een handel in melk en eieren overeind te houden.

Hoezo, makkelijk?

En toch: hoewel ze in die dagen geen internet en Wikipedia
hadden en er — voor zover ik me kan herinneren — ook geen
encyclopedie in de boekenkast stond, mijn oma was wel wijs.
En haar uitspraak over hoop was gegrond in het geloof.

Ze kon er —in gewone mensentaal — over spreken met dezelfde
diepte als Paulus dat doet in zijn brief aan de kerk in Rome.
‘Ellende leidt tot volharding, volharding leidt tot betrouwbaarheid, betrouwbaarheid tot hoop’
(Rom.5:3 en 4).

Volgens Paulus is de kern van die hoop dat we met God verzoend zijn, door zijn zoon Jezus. En dat er
om die reden ook ruimte is om ons met elkaar te verzoenen. Mijn oma zou zeggen: ‘We moeten het
met elkaar gezellig maken’ Nou is dat wel een erg vrije interpretatie van Paulus, maar toch. In het
huidige, verhitte debat kan het helpen. Het met elkaar gezellig maken. Met elkaar zoeken naar een
oplossing. Met elkaar hopen op betere tijden. Met elkaar werken aan een goede toekomst voor
komende generaties.

Hoop is niet los verkrijgbaar. In de woorden van Paulus is ze verbonden aan ellende en volharding.
Met andere woorden: het is geen luxeproduct, maar heeft alles te maken met het vasthouden aan
een visioen terwijl de werkelijkheid weerbarstig is. Zoals milde regen de harde grond openbreekt en
het zaad dat verborgen ligt kans geeft om te groeien.

Mijn hoop? lets van die mildheid, voor mezelf en voor iedereen die op dit
moment zich zo bedreigd

en geminacht voelt. Geloof dat we het samen kunnen om de wereld een
beetje beter te maken. En liefde, vooral de liefde, als maat der dingen.

Met hoopvolle groet,

ds. Henk Spit




KERKENRAAD

‘Ga in mijn schoenen staan’

De temperatuur liep de afgelopen maanden flink op. Letterlijk: de 30ste
hittegolf in Nederland sinds 1901, extreme regenbuien op de ene plek,
grote bosbranden op andere plaatsen. Maar ook figuurlijk: stikstof,
overvolle opvangcentra, zorgen over energiezekerheid en natuurlijk
wereldwijd allerlei conflicten en geweld. En tegengestelde meningen
over de oplossing voor deze vraagstukken. Met als rode draad vooral
opkomen voor het eigen belang en geen begrip voor opvattingen van
anderen.

Met deze oplopende temperatuur heb ik een paar dagen op de ladder
gestaan om schilderwerk aan het huis te doen. Ik luister dan graag naar
Nederlandstalige muziek. Zo kwam ook het lied van De Dijk voorbij: Ga
in mijn schoenen staan. Een simpele zin maar tegelijk wat mij betreft het beginpunt voor het
komen tot oplossingen. Aandacht voor wat de ander beweegt en denkt, begrip voor andere
standpunten. Uiteindelijk is dat ook wat we leren van de verhalen uit de Bijbel over Jezus.

‘Ga in mijn schoenen staan’ is ook van belang bij vragen waar we in onze eigen kerkelijke
gemeente mee te maken hebben. Komend jaar gaan we werken aan een nieuw beleidsplan. En
eigenlijk wordt dat niet een plan (dat je gemakkelijk ook zo weer ergens in een la kunt leggen)
maar veel meer een proces waaraan we invulling willen en gaan geven. En we gaan daarbij in
andermans schoenen staan. De vraag wat anderen bezig houdt en drijft, ook als ze niet direct bij
onze kerkelijke gemeente zijn aangesloten, zal een centrale rol gaan spelen. Zodat we als
gezonde kerkelijke gemeente kunnen bijdragen aan een gezonde en levende gemeenschap in
onze dorpen.

Frits Mandersloot

PREDIKANTEN KERKELUK WERKER
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KERKENRAAD

De Dijk: Ga in mijn schoenen staan

AAls ik nou jou was, en jij dan mij was, als dat zou kunnen
€n wij konden kijken in elkaars hoofd met elkaars qeest
e\ls je alles kon bekijken met andere ogen

Dan zou je zien dat je steeds ziende blind bent geweest

Ga in mijn schoenen staan
Ga in mijn schoenen staan
Had je mijn schoenen aan
Wat had jij gedaan?

Ga in mijn schoenen staan

Jouw hele wereld is net zo ruim als jij kan denken
Wat je wil zien, dat zie je om je heen

Dus wees voorzichtiq in je oordeel over een ander
Wie zonder zonde is werpe de eerste steen
Wat je zaait, wat je zaait zal je ook oogsten
€njij en ik, wij zijn in wezen allemaal één

Ga in mijn schoenen staan
Ga in mijn schoenen staan
Had je mijn schoenen aan
Wat had jij gedaan?

Ga in mijn schoenen staan

A\l dat gedonder in de wereld om steeds hetzelfde
Verkeerde volk, verkeerde god. verkeerde huid
Weet je. als ik vleugels had zoals een engel

Dan vlooq ik naar de hoogste bergtop en schreeuwde het it

Ga in mijn schoenen staan
Ga in mijn schoenen staan
Had je mijn schoenen aan
Wat had jij gedaan?

Ga in mijn schoenen staan



PASTORESTEAM

Aan tafel!

Elk nieuw seizoen reikt de Protestantse Kerk een jaarthema aan. Dat luidt dit jaar lekker
concreet: ‘Aan tafel!’ Aan zo'n tafel kan van alles gebeuren, van eten en drinken tot vergaderen,
thuis knutselen en rekensommen maken in de klas. En geen zomervakantie zonder
horecatafeltjes.

Vakantie

Die begon voor ons in Dwingeloo, waar Hanneke, Jesse en ik de eerste week waren. Daar komen we al
jaren, op RCN De Noordster, destijds met ons zessen zelfs wekenlang achter elkaar. Dan weet je
inmiddels van fijne plekken en mooie herinneringen.

Bladerend door mijn digitale fotogalerij, valt mij op dat we van die vakantieweek nu bijna een
pelgrimage maakten langs horeca-tafels. Dat begon de eerste avond traditiegetrouw al met een
patatje op het plein van het vakantiepark — en nergens smaken oublie ijsjes zo lekker als daar.

Enin de loop van de week deden we alle andere plekken aan: Wesseling aan de Brink in Dwingeloo
voor die heerlijke warme appelcake met slagroom, Theehuys Anserdennen midden in het bos, een
pannenkoek in De Zaagkoele en als klapstuk een avond genieten op het terras van restaurant Onder
de Eiken.

Nee, ik word niet gesponsord om reclame te maken (). Ik wil alleen maar beschrijven hoe lekker het
is om op vakantie geen laptop op tafel te zien, maar alle tijd te hebben voor gezelligheid. In de stad
Groningen deden we hier ook weer een ervaring bij op. Na het kijken naar een film in het prachtig
nieuwe Forum in Groningen, bleek buiten opeens zo'n frisse wind te waaien met — jawel — wat regen
erbij, dat we meteen de nabijgelegen Italiaan Vapiano binnenstoven. Nog zo'n nieuw, modern
gebouw, dat ons op meerdere verdiepingen tafels en stoelen in allemaal verschillende vormen en
afmetingen toonde.

Zonder menselijke tussenkomst van een ober konden we via een QR-code onze bestelling doen en
hadden we al afgerekend voordat we een hap van onze pizza hadden gegeten.

Die trouwens ook goed smaakte @).



PASTORESTEAM

Het vrolijke huisgezin van Jan Steen
Genoeg verteld over de horeca-tafels uit onze eerste vakantieweek. 's Avonds maakten we trouwens
van onze terrastafel bij ons huisje buiten een spelletjes-tafel en bleken het aloude Yathzee en het
nieuwere Take Five dit jaar favoriet. Terwijl we twee weken later, toen we een paar dagen met ons
zessen in Breskens waren, vooral het kaartspel Pesten speelden en ik onder de indruk raakte hoe
Wietse bij de laatste kaart van iemand
altijd wel wist dat het in ieder geval géén
schoppen, ruiten, klaver of harten kon
zijn. Hij ziet aan tafel dingen gebeuren,
die voor mijn ogen verborgen blijven.

lk geloof niet dat we in Breskens een
huishouden van Jan Steen vormden. Op
één van de dagen tussen Dwingeloo en
Breskens in bekeken Hanneke en ik in het
Rijksmuseum in Amsterdam wel het
beroemde schilderij ‘Het vrolijk huisgezin’
van deze schilder, waaraan deze
uitdrukking is ontleend.

Dit dateert uit 1668 en toont een
woonkamer met drie generaties, waar het
op en rond de tafel een chaos is. ledereen
gaat zijn eigen gang en doet waar hij of zij
zin in heeft.

Jan Steen heeft zichzelf links achterin de
kamer afgebeeld, spelend op een
doedelzak. En met het briefje dat aan de
schoorsteen hangt, lijkt hij een hint te geven naar de boodschap van dit schilderij:

“Soo D'Oude Songen, Soo Pypen De Jonge” - zo de ouden zongen, zo piepen de jongen.

De kinderen voor de tafel drinken uit een kan wijn, het jongetje in de vensterbank rookt een pijp en
niemand maakt zich er druk om!

Elf tafels

Hadden we het jaarthema al zo in ons hoofd? Opeens
vielen ons ook op andere schilderijen in het
Rijksmuseum de tafels op: ‘Hollands meisje aan het
onthijt’ van de Zwitserse kunstenaar Jean-Etienne
Liotard; ‘De dansles’ van Jan Steen, waarop kinderen
een poes op tafel leren dansen; ‘Oude vrouw in gebed’
van Nicolaes Maes, het schilderij dat bekend is als ‘Het
gebed zonder eind’; en nog een aantal werken meer,
waaronder ‘Het melkmeisje’ van Johannes Vermeer, dat
we bij ons thuis om de hoek in Bathmen ook tegen de
wand van de verfwinkel Bennie en Riekie Bieleman
kunnen zien.

We konden ons geluk niet op, toen we later in de
museumshop maar liefst elf verschillende ansicht-
kaarten van deze schilderijen troffen en natuurlijk
meteen kochten.

Die kunnen we mooi inbrengen bij gelegenheden,
waarbij we dit nieuwe seizoen om tafel zitten, achter
de liturgische tafel staan of op welke wijze dan ook met
het jaarthema aan de gang gaan!




PASTORESTEAM

Samen eten

In Brandstof dat tegelijkertijd met dit Baoken meekomt, kun je lezen dat een paar van de activiteiten
met een maaltijd beginnen of zelfs helemaal — Soup en Spirit — aan de eet-tafel plaatsvinden.
Daaronder ook de tweede avond in de Carrousel ‘Aan tafel’ die we samen met onze collega’s van de
PKN-gemeenten Deventer, Diepenveen, Colmschate-Schalkhaar organiseren. Leuk dat ‘onze’
voedselpioniers uit Lettele, Henk en Carolien Schoneveld en dochter Babke Roeterdink, deze maaltijd
willen verzorgen en daarbij vertellen over hun passie: duurzame voedseltransitie.

Zelf ga ik me vanaf september twee keer per maand aan tafel uithodigen op een erf, waar twee of zelfs
drie generaties samenwonen. En daar zijn er genoeg van in Bathmen-Okkenbroek.

Het lijkt me heel boeiend om, met een hele familie om de tafel, te merken wat misschien wel typische
familiegebruiken zijn en wat het samenspel van meerdere generaties op het familie-erf betekent. En
néé, die maaltijden zijn wat mij betreft geen ‘zware kost’-gesprekken (ik lust trouwens bijna alles &),
maar ontmoetingen om elkaar op een gezellige manier een beetje te leren kennen.

Maaltijd van de Heer

Is het samen eten iets dat al lange tijd veel en graag wordt gedaan in kerkenwerk, tijdens de kerk-
dienst lijkt de viering van de Maaltijd van de Heer aan betekenis in te boeten. Dit lees ik althans in het
blad #protestant, het vakblad voor werkers in de Protestantse Kerk. Eerlijk gezegd weet ik nog niet zo
goed of deze constatering ook onze gemeente geldt, wie weet kunnen we het er dit nieuwe seizoen
ook eens over hebben.

Bijvoorbeeld aan de Stamtafel die elke vierde vrijdagmorgen van de maand tussen elf uur en half een
plaatsvindt in de noorderbeuk van de kerk in Bathmen.

Startzondag 11 september

De startzondag houden met het thema ‘Aan tafel’ en dan niet samen eten zou wel heel raar zijn. De
commissie die de startdienst voorbereidt heeft dan ook een mooi programma in voorbereiding,
waarbij de inwendige mens zeker niet vergeten wordt. Lees hierover verderop in dit Baoken. En naast
eten-drinken gaan we aan tafels ook spelletjes doen, tekenen, puzzels oplossen en meer van dat.

Het lijkt wel op wat wij onze eerste vakantieweek in Dwingeloo deden, denk ik terwijl ik dit typ. En ook
als we dit dan niet plechtig Maaltijd van de Heer noemen, toch kan het zomaar gebeuren dat je juist
aan deze tafels Jezus Messias dichtbij weet. Omdat je merkt dat iedereen — echt iedereen, ook jij — zich
welkom mag weten aan deze tafels en er saamhorigheid is.

‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel zingt lied 388 in het Liedboek, 'beschadigd of gaaf,
rechtvaardig of slecht!

Ds. Gert Wijnstok
P.S.

Aan de vergader-tafel van ons pastoresteam spraken we af dat ik deze keer zou schrijven voor Baoken.
De hartelijke groeten van ons alle drie!
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Deventer Vredesweek

vrijdag 16 tot en met zondag 25 september 2022

Over de hele wereld vechten de mensen. En over de hele wereld komen mensen in liefde en
vastberadenheid bij elkaar om samen te werken aan een toekomst van vrede en compassie. Zoals
Desmond Tutu al zei: “We zijn allemaal gemaakt om goed te doen, liefde te geven en compassie te
voelen." Daarom komen we in of tijdens de Vredesweek in Deventer bij elkaar voor ontmoeting en
uitwisseling, met dialoog, spel, muziek, gebed en nog veel meer activiteiten voor jong en oud.

De Deventer Vredesweek, van vrijdag 16 tot en met zondag 25 september 2022, staat bol van de
laagdrempelige en gratis activiteiten voor jong en oud. Los van de vredesdiensten van de
verschillende geloofsgemeenschappen in Deventer is er op vrijdagmiddag 16 en 23 september een
Coventry Vredesgebed in de Magistraatskapel van de Lebuinuskerk. Op zaterdag 17 september
kunnen kinderen terecht in de Lebuinus voor een kinderknutselmiddag met verhalenverteller. Op
woensdag 21 september is het de Internationale Dag van de Vrede. Dan houden we in de crypte van
de Lebuinuskerk een wake met aansluitend een gesprekskring voor Oekraine. Op die avond gaat
Wendela de Vries met ons in gesprek over het verband tussen klimaat en vrede in het Geert Groote
Huis.

Net als bij de andere activiteiten van de Deventer Vredesweek, ligt de nadruk op ontmoeting en

uitwisseling in een gemoedelijke sfeer. We willen op die manier met elkaar compassie, begrip en
vrede in het moment beleven, en vrede voor iedereen dichterbij brengen. Het thema van 2022 is
‘Het kleine en het grote gebaar;, het symbool dat daarbij hoort is de kraanvogel.

Tijdens de verschillende activiteiten vouwen we kraanvogels voor de vrede. Op zaterdagmiddag 24
september worden deze naar de Ichtuskerk gebracht, waar ze worden verzameld en tentoongesteld.
Na afloop van de vredesweek worden de gevouwen kraanvogels opgestuurd naar het
kindervredesmonument in Hiroshima.

Volop gelegenheid dus om op een laagdrempelige manier stil te staan bij vrede. Wil je er ook bij zijn?
ledereen kan meedoen, iedereen is welkom. Deelname is gratis. De organisatie is in handen van de
initiatiefgroep Deventer Vredesweek en alles wordt mede mogelijk gemaakt door de Deventer
Cultuur Club en de Raad van Kerken Deventer.

Kijk voor het volledige programma, meer informatie en aanmelden op www.deventervredesweek.nl
of bel Esther Klaassen (06-14120268).

Afbeelding: Esther Klaassen




Kerkbalans 2022, nog even uw aandacht

Toezeggingsformulieren bijna allemaal binnen

Medio januari zijn er 1173 actie-kerkbalans formulieren 2022
uitgedeeld. Het overgrote deel is tijdens die grote actie
ingeleverd via onze contactpersonen. Van 90 leden is het A Ctl e
formulier nog niet retour ontvangen. Zij zullen binnenkort

een herinnering krijgen, met de vraag het formulier alsnog K kb l
in te leveren. We kunnen ieders steun goed gebruiken! er a a n s

Automatische overschrijving?
Hebt u daar voor gekozen dan hoeft u niets te doen. Wij regelen het voor u.

Zelf overmaken?

Als u hebt gekozen voor zelf overmaken dan ligt deze actie bij u. Mocht u nog niet voldaan
hebben voor de maanden t/m augustus, zou u dit dan per omgaande willen doen, ovv
Kerkbalans 2022 en uw registratienr.

De meeste leden hebben dat overigens al gedaan en hun toegezegde bijdrage overgemaakt
voor de Actie Kerkbalans, met als thema: “Samen geven we door”. Waarvoor onze hartelijke
dank.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de
penningmeester, Marian Jansen-Grotentraast,
penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl of 0570-551675

Solidariteitskas
Hulp aan collega-kerken

Begin juli hebben alle belijdende leden een acceptgiro kaart ontvangen voor de actie
Solidariteitskas. Een vast deel van de opbrengst gaat naar onze landelijke kerk. Het wordt
beschikbaar gesteld voor kerken die (onverwacht) in financiéle problemen zijn gekomen.
Zodat zij niet ‘omvallen’ maar gelegenheid krijgen een oplossing te zoeken.

Is de bijdrage vanuit Bathmen-Okkenbroek hoger dan het vaste deel, dan komt dat onze
eigen gemeente rechtstreeks ten goede.

Wij hopen dat iedereen meedoet. Heeft u uw bijdrage nog niet voldaan, wilt u dan alsnog
€ 10,—overmaken op PG Bathmen-Okkenbroek, NL91RABO 0305.7037.14,
ovv Solidariteitskas, waarvoor onze hartelijke dank!
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KERKRENTMEESTERS

Baoken,
het laatste nieuws uit de eerste hand

Ons kerkblad Baoken mag zich verheugen in een
grote kring lezers. Niet zo verwonderlijk, ons
enthousiaste team redactieleden maakt er elke keer
weer een heel mooie en interessante uitgave van.
Altijd het nieuws uit de eerste hand over zeer
uiteenlopende onderwerpen.

Wilt u ook goed op de hoogte blijven maar heeft u
nog geen abonnement? Meld u zich dan nu aan. Voor
het abonnementsgeld hoeft u het niet te laten. Voor  §
€ 20,00 per jaar (automatische incasso, welke jaarlijks
in juli geincasseerd wordt) ontvangt u 11 prachtige
Baoken's per jaar. Zelf overmaken kan ook. Dan is het
€ 22,50 per jaar.

Belangstelling? Een berichtje naar de redactie is
voldoende.
Wij schrijven u graagin!

Prullenbak gefikst

Af en toe heeft de
prullenbak op het
kerkplein in Bathmen
te lijden van ongepast
gebruik.

(lees: vernieling)

Dan zit er niks anders op dan dat een
kerkvrijwilliger zich er over ontfermt en
alles weer in ere herstelt.

Want we willen wel graag een prullenbak
beschikbaar stellen voor passanten die
even op de bankjes neerstrijken.

Goede gastvrijheid toch?

il
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Verjaardagsfonds sectie Ow_bgoek stopt
ds. Elk jaar worden alle leden met een

In Okkenbroek kent iedereen het Vi da
Iﬁfg‘e gefeliciteerd met hun vegjaardag. Trgglitie is het dan om als jarige een gift te
! gen voor het orge!fondaan de kerkil¥ Okke . Heel veel leden geven hieraan

gehoor en zo is al jarenlang steed steun binnengekomen voor het orgel.
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t.gel twee maal _Egrote*'estauraﬂe ondergaan. In die
e organist. Mo eel wordt het Okkenbroekse orgel
n, tegenwoordig met vee‘lier bespeeld door Franske

de welkome opbrengsten oor het Orgherjaardagen ook een mooie

di g voar een bezoekje. Een heel team rdagsfondslopers is hiervoor in touw.
ngt ef‘q Pehborluk organisatie met zich mee, jarenlang onder @anvoering van Gerda
bb

er stemmen we de
ant je wilt het wel

e nu onderweg als PG Bathmen-Okkenbroek. Steeds m
kwijzen op elkaar af. Dat neemt tijd in beslag. Logisch
n en zoeken naar de beste oplossingen.

ekwerk op elkaar af te
den met de vrijwillig@#s aan vooraf. In de
)10, adressen in hur irt hebben.

VD in Bathmen begin dit
)ygénomen in de nieuwe

it . y ;
topt het \}erjaardagsfonds per 1 oktober a.s. Het onderhoud van het
orgel i is on ertussen on ' van de centrale begroting en het bezoekwerk is opgenomen
in het gezamenlijke netwerk.

Voor het vele werk, al die jaren; is een-bedankjeerg o;‘?’n v E‘Vérjaardagsfondslopers
hartelijk dank voor jullie ihet alle gevers dank je'Wel Voorj iften!

Wilt u graag een extra gift voor de Okkenbroekse
kerk blijven geven, wordt dan lid van Vrienden van
de Kerk in Okkenbroek. Zij zamelen geld in om bij
te dragen, specifiek voor het onderhoud van de

5 Okkenbroekse kerk.



GEBOREN

Hadenjk Se&rnﬁeerd namens

74 19-06-2022
09.11 uur

& & 3112 gram
50 cm

24 juni 2022
* * *

13.45uur 51 centimeter 3610 gram

Mark en Janneke Baltes - Padlman
Pasmansweg 12W 7451 KP Holten

: M 06 51783569
3 J 06 12552022
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ZWO

Oekrainers hier in Bathmen gedacht. Ik heb getracht me hun situatie [ 4
voor te stellen. Ik ben betrokken bij hun taalcafé en merk daar hoe A
moeilijk het is om een vreemde taal te leren. Omgekeerd heb ik
geprobeerd een paar woorden in hun taal te oefenen. Resultaat: ik
ken nog geen enkel woord. Wat is hun situatie toch moeilijk.

Het is alweer aan het eind van de vakantie en elke dag heb ik aan onze £ i/w

Situatie in Moldavié

AN

In Moldavié worden Oekraiense vluchtelingen gastvrij ontvangen. De Moldavische bevolking, de
regering en humanitaire organisaties zetten zich ook daar onophoudelijk in voor de vluchtelingen.
De partners van Kerk in Actie, Home Care in Moldavié, geven een update van de situatie:

Moe en gestresst.

Elk team van Home Care, een thuiszorgorganisatie, is aan de slag voor vluchtelingen sinds de oorlog

Kerk in Molda

kwetsbare mense

Gera Ploeg

uitbrak. De hulp is heel hard nodig, merken ze. "Mensen komen moe
en gestresst aan. Velen hebben last van diarree, koorts, verstoppingen
of andere pijn. Ze hebben dringend eten en een slaapplek nodig." Bij
de grens met Moldavié staan rijen met honderden vliuchtelingen.
"Kinderen, huilende moeders, hongerig en wanhopig." Zo was de
situatie aan het begin van de oorlog. En nog steeds delen velen van
hun beperkte eigen middelen met velen van de vluchtelingen. ledere
dag weer worden veel hulppakketten uitgedeeld. De medewerkers
van Home Care doen wat ze kunnen in deze bijzondere en moeilijke
situatie. Ze zijn erg verontrust, ook over de bedreiging voor hun eigen
land. "Bid voor ons, alleen God kan deze oorlog stoppen.”

Deze informatie haalde ik uit de nieuwsbrief van Kerk in actie en wil ik
graag nog eens onder de aandacht brengen. Toen het project van de
ZWO gekozen werd, was er nog geen sprake van oorlog. Inmiddels is
het duidelijk dat we ons nog harder moeten inzetten door gebruik te

maken van UW giften voor de helpers in Moldavié.
U kunt altijd geld overmaken naar het bankrekeningnummer van de

ZWO, dat achterin ELK Baoken vermeld staat. Natuurlijk collecteren
we ook voor het door de ZWO gekozen project.




Van de diaconie

In de week van 20 t/m 25 juni heeft de Voedselbank bij 4 Jumbo's in Deventer en Bathmen een
inzamelactie gehouden.

De diaconie was gevraagd om op de vrijdag en zaterdag flyers uit te delen en goederen in ontvangst
te nemen bij de Jumbo in Bathmen.

Samen met een aantal helpers hebben wij hier natuurlijk graag gehoor aan gegeven.

De vraag aan het winkelend publiek was om wat extra houdbare producten aan te schaffen en deze
in te leveren bij de uitgang, waar kratten van de Voedselbank gereed stonden.

In totaal hebben de medewerkers van de Voedselbank 219 gevulde kratten verzameld bij de 4
Jumbo's.

Een geweldig resultaat waar veel mensen die afhankelijk zijn van een wekelijks boodschappenpakket
erg blij mee zullen zijn.

Op verschillende momenten in het jaar is de tweede collecte tijdens de kerkdienst ook bestemd voor
de Voedselbank, want niet alleen producten zijn belangrijk maar ook geldelijke bijdragen zijn erg
welkom!

Ook zijn er weer vakantietassen uitgedeeld. Dit keer hebben wij ervoor gekozen om de in Bathmen
en Lettele verblijvende Oekrainse vluchtelingen, kinderen en jongeren, te verrassen met een tas
gevuld met allerlei leuke en lekkere dingen.

We hebben fijne reacties gekregen op onze actie!
Elke supporter(ster) heel hartelijk bedankt.

KWARTIER
DEVENTER

P —
zc
=m
-
o

Op 17 september 2022 vindt tussen 14:30 en 19:30 in het hippe havenkwartier van Deventer een klein
klassiek muziekfestival plaats. “Met een twist” dat wil zeggen: klassieke muziek maar er zitten aparte
kantjes aan: elementen van wereldmuziek, cabaret, interactieve optredens. Ook voor mensen voor wie
klassieke muziek geen dagelijkse kost is valt er veel te ontdekken.

Je kunt bijvoorbeeld proberen of je talent voor dirigeren hebt (er zit een orkest voor je klaar!).

Tussen de optredens op diverse locaties loop je heen en weer, genietend van een hapje of drankje. De
optredens zijn gratis, een vrije gift is natuurlijk welkom. Het festival wordt gezamenlijk georganiseerd door
een aantal concertpodia in en rond Deventer. Namens de Muziekkring Bathmen verzorgt het saxofoonduo
“Duo di Alloro” een optreden. Oergezellig en heel leuk. Kom kijken en genieten.
www.muziekkringbathmen.nl en www.klassiekemuziekdeventer.n|
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IN MEMORIAM

Marijke Anneke Vermeulen - van Klaveren

In de vroege morgen van donderdag 23 juni overleed Marijke Vermeulen in de leeftijd van 89 jaar.
Haar gezondheid was al lange tijd kwetsbaar maar toch kwam haar overlijden plotseling.

Samen met haar man Martien woonde zij aan de Hogeweg 5. Van oorsprong was zij Rotterdamse, de
oudste zus in een gezin van zes kinderen.

Een markante persoonlijkheid, zeer intelligent ook, met een sterke wil. Ze stak haar mening niet onder
stoelen of banken. Marijke had zo haar eigen plek in de familie en vormde samen met Martien een
twee-eenheid. Ze leerden elkaar kennen in het boekenvak en samen deelden zij als bibliothecarissen
de vreugde van het lezen. Na hun trouwen gingen ze wonen in Friesland.

Vanwege werk in Deventer werd begin jaren negentig Bathmen plek van wonen.

Marijke had een brede interesse en met vragen kon je altijd bij haar terecht. Ze was behulpzaam, hield
van gezellig samenzijn en leefde zeer mee met haar familie. Tijdens de afscheidsdienst in de kerk
spraken haar broers en zussen dan ook met veel liefde en warmte over hun oudste zus. En twee
nichtjes die kind aan huis waren bij hun oom en tante onderstreepten dit nog eens.

Naast hartelijke woorden klonk er ook muziek van Ingeborg en zongen we mooie liederen.

Muziek had haar hart en ze was dan ook een trouw bezoekster van de concerten in de kerk.

Uit de bijbel lazen we Psalm 23 van God die Herder is en ons bij name kent.

In leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid.

Ds. Hanneke Diermanse

Herman Jonker

Op zaterdag 9 juli is gestorven Herman Jonker in de leeftijd van 93 jaar.

Herman was van 1928 en groeide op als tweede kind in een gezin van acht kinderen.

De Koepelweg 1 in Heeten was de plek waar Herman zijn hele leven gewoond heeft.

Terug uit Indié ging hij aan de slag als melkrijder en nam later de boerderij van zijn ouders over.

Hij trouwde in 1956 met zijn buurmeisje Riek en samen kregen zij de tweeling Aleida en Henk.
Herman was een zorgzame man voor zijn gezin en ouders en was graag buiten op het land of in de
tuin te vinden waar altijd wel wat te doen was. Later genoot hij van de kleinkinderen die er kwamen
en bracht ze met plezier naar school en zwemles.

In 2006 verhuisden beiden naar de Visserhof in Okkenbroek.

Door gezondheidsproblemen konden ze daar niet meer blijven en werd Raalte plek van wonen.

De laatste vijftien jaar werd hij daar verzorgd in zorgcentrum/verpleeghuis Angeli-Custodes.

Eerst samen met zijn vrouw Riek en sinds 2014 alleen.

Hij heeft het daar goed gehad en genoot van alle activiteiten en gezelligheid. Want daar hield hij van!
Kerk en geloof waren belangrijk voor hem en het gaf hem steun in zijn lange leven. Tijdens de
afscheidsdienst op 14 juli in de kerk van Okkenbroek klonk hun trouwtekst en luisterden we naar
geestelijke liederen waar hij van hield.

In liefde hebben we hem toevertrouwd aan de handen van God die ons bewaart in tijd en eeuwigheid.

Ds. Hanneke Diermanse

=

De protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek heeft het bericht van overlijden ontvangen van:

Gerrit Jan Jansen (Get van Huttert)  Bathmen, * 5 juni 1929 Deventer, T 25 juni 2022
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IN MEMORIAM

Jan Willem Bakker

Na een rijk, arbeidzaam leven overleed op 26 julij.l. in de leeftijd van 90 jaar Wim
Bakker. Wim woonde samen met Dika zijn getrouwde leven lang op de
Apenhuizerenkweg in Bathmen. Meer dan 65 jaar waren zij samen een paar. Wim
zorgde met hart en ziel voor het boerenbedrijf dat daar was: de koeien, de
kippen en de akkerbouw. Dat laatste had zijn speciale belangstelling, maar ook
het jagen ging hem goed af en het verzorgen en houden van bijen. Hij was een
handige, zelfredzame man en dat kwam daar buiten goed van pas.

Dika nam vooral de zorg voor de kinderen, voor haar ouders en de bloementuin
op haar schouders. Samen kregen ze twee kinderen: Ineke en Gerrit. Drie
kleinkinderen en maar liefst negen achterklein-

kinderen. En dan natuurlijk alle aangetrouwde kinderen nog ...
Wim was met iedereen even gek. In de afscheidsdienst, die in het crematorium ‘De Omarming’ in
Zutphen werd gehouden, hoorden en zagen we daar veel beelden van. Hij was een gezelligheids-
mens, een mensen-mens én een natuurmens. Hij wist van zaaien en van oogsten. Daarom stonden we

bij zijn afscheid ook bij dat beeld stil.

Wim heeft naast groenten en granen ook liefde en zorg gezaaid en mocht dat op latere leeftijd van de
mensen om hem heen weer oogsten. Zo is de cirkel van zijn leven rond.
We hebben hem nu toevertrouwd aan zijn Hemelse Vader, die al het geschapene met liefde omringt.

Hanneke Overduin

Open Monumentendag

Bathmen. Op zaterdag 10 en op zondag 11
september a.s. is het Open Monumentendag.
Tijdens dit weekend openen tientallen
monumenten hun deuren voor het publiek.
Open monumentendag is met jaarlijks rond
de één miljoen bezoekers één van de
grootste culturele evenementen in
Nederland. Open Monumentendag is hét
juiste instrument om de bevolking in contact
te brengen met het monumentale erfgoed.

De Dorpskerk in Bathmen zet met Open
Monumentendag haar deuren vanzelfsprekend
ook wijd open. Het is ongetwijfeld zeker de
moeite waard om tijdens deze dagen de
schoonheid van Onze Lieve Vrouwe kerk eens
rustig te bezien.

Algemeen wordt aangenomen dat het koor en
de toren in hun huidige vorm in de 15 e eeuw
zijn gebouwd. In de loop van de eeuwen

18

hebben aan het gebouw allerlei wijzigingen
plaatsgevonden, waardoor er historisch veel
verloren is gegaan. Architectonisch zijn er
tegenwoordig drie verschillende stijlen te
onderscheiden: de |late Gotiek van het koor en
de toren, de Waterstaatstijl van het schip, en de
hedendaagse vormgeving van de bijruimtes
langs de toren.

Toch is de Bathmense kerk een mooie kerk
gebleven. Het geheel komt misschien aan de
buitenkant wel wat fors over, maar echter wel
statig en imponerend.

Dit jaar kunt u tijdens Open Monumentendag
onze monumentale Dorpskerk bezichtigen op
zaterdag 10 september van 10.30 uur —17.00 uur
en op zondag 11 september van 13.00 uur —
16.00 uur. Tijdens deze openingstijden zijn er
gidsen in de kerk aanwezig.

Zij ontvangen u maar wat graag !



Geloven Nu?

Maandag 19 september a.s. praten we met elkaar over het thema
‘Nieuwe mensen worden.

Om mee te doen is het niet nodig om veel van de Bijbel te weten
of lid te zijn van een kerk.

We luisteren naar elkaar en vertellen elkaar over belevingen,
vragen en verwachtingen met betrekking tot het geloof en de
zin van het leven.

Weet je welkom!

We beginnen om 20:00 uur in de consistorie in Okkenbroek.
Rond 22:00 uur zetten we er een punt achter.

Jonathan Sacks

In Brandstof dat tegelijkertijd met dit Baoken verschijnt, lees je op p.4 over een serie
bijeenkomsten rond essays van Jonathan Sacks. Daarvan is woensdag 14 september al de
eerste keer.

Op het programma staat dan het essay waarmee Sacks het Bijbelboek Genesis inleidt. En
allereerst bespreken we ook zijn beschouwing over de wekelijkse toralezing die ten
grondslag ligt aan al zijn essays.

De serie wordt afwisselend ‘s morgens of 's avonds gehouden in Okkenbroek of Bathmen.

Deze keer is dat in de kerk van Bathmen, van 20.00 tot 21.30 uur. Wil je 14 september
meepraten?

Mail of bel me: gertwijnstok@gmail.com of 06 1045 9883.

Dan krijg je de twee inleidingen zo snel mogelijk in je mailbox of thuisbezorgd.

Ds. Gert Wijnstok —

Binnenkort weer de attractieve ColmMarkt in Colmschate

Zaterdag 10 september van 10.00 uur tot 16.00 uur is er weer de jaarlijkse ColmMarkt aan
de Holterweg 106.

Een markt, die in de afgelopen jaren een plek in de regio heeft verworven.

Alle activiteiten vinden buiten plaats. Het geheel wordt aangekleed met tientallen
kraampjes, partytenten en zitjes. Wat kunt u zo al verwachten?

® Rommelmarkt: verkoop van tweedehands spullen: boeken, witgoed, elektronica,
gereedschap, tuinspullen, potten en pannen, klokken, servies, bestek, kleine meubels,
fietsen en nog veel meer!

® Rad van Avontuur: met mooie prijzen voor jong en oud.

® Oogstmarkt met diverse cogstproducten zoals eigengemaakte jams, moes, chutneys, koekjes, taarten,
cakes, aardappelen, pompoenen, kalebassen etc.

® Kinderhoek met tweedehands speelgoed, schminken, knikkers raden, grabbelton, pannenkoeken, etc.

@ Catering: ondermeer broodjes hamburger, appeltaarten, cake, pannenkoeken, drinken en bij mooi weer ijs.
@ Live muziek.

De opbrengst wordt verdeeld onder het Oekraine doel CUC, Stichting Kledingbank Deventer en de PGCS.

Er zullen op de markt loten worden verkocht, waarbij mooie prijzen zijn te winnen.

Trekking loterij om ca. 15.30 uur.

De markt is zéker een bezoekje waard!
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Onze kerkelijk gemeente is maar liefst twee mooie kerkgebouwen rijk. Als je op zondag voor de eerste
keer naar binnengaat in de kerk van Bathmen, valt je meteen de opstelling van de stoelen op. En in
Okkenbroek zie je in één oogopslag dat je tijdens de kerkdienst met rechte rug zult zitten.

Voor kerkgangers is wat zich tijdens die kerkdienst afspeelt een min of meer vertrouwde beweging
van het welkomwoord door de ouderling van dienst tot en met het orgelspel dat aan het slot klinkt.
Of lijkt dat maar zo? Hoe dit ook is, ben je nieuw dan is alles vreemd.

Dit seizoen schrijf ik elke maand in 250 woorden aan een denkbeeldige nieuweling over van alles dat
met onze kerkdiensten te maken heeft. Dat gaat van de stoelen en de banken tot en met dat grote
verhalenboek de Bijbel waaruit een lector — wie vraag je, een lector; ja, dat is een woord uit het
Kerklatijn van vroeger en betekent lezer — voorleest.

Komen er nog weleens nieuwe mensen in de kerk? Denk je dat dit schrijven van jou nieuwe mensen
trekt? Als dat de bedoeling is, zou ik iets anders bedenken. En zou ik zeker een andere titel aan deze
rubriek geven.

Ondertussen geven de woorden ‘huis’ en ‘vreugde’ in deze titel al wel een hint. Nieuwe mensen
voelen het goed aan als kerkgangers zich thuis voelen in hun kerk en kerkgang voor hen kennelijk de
moeite waard is.

Ds. Gert Wijnstok

AVONDWAKE:
ELKE WOENSDAGAVOND VAN
19.00 uur 1ot 19.30 uur

De situatie in de Oekraine is nog niets verbeterd sinds het
uitbreken van de oorlog. Het uitzicht op vrede is nog ver te
zoeken. Daarom gaan we als kerk in Bathmen nog steeds door
met de avondwake.

We luisteren er naar liederen en er wordt vaak een treffende
tekst uitgesproken. Kaarsjes worden door een ieder die dat wil
aangestoken in het koor. Een sfeervol half uur waarbij ook U van
harte welkom bent.

Wil Mandersloot
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AAN TRFEL!

Startzondag 11 september 2023

In de Bijbel — maar ook in de kerk — wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd,
want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want
terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.

De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel
deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken
wij Jezus' leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot
een ander mens.

Als het in de Bijbel over eten gaat is er altijd
in overvloed. Een heel kalf wordt geslacht,
als de wijn op is gebeurt er een wonder met
water. Genoeg om van uit te delen. Dat is
ook een opdracht aan ons. Wat wij in de kerk
ontvangen mogen we uitdelen aan hen die
naast ons staan. Als individu maar ook als
kerk (in het dorp). Zo geven we de genade
van God handen en voeten.

Aan tafel gebeurt veel meer dan eten. Plannen maken, belangrijke zaken bespreken, puzzel maken,
spelletjes doen, knutselen, noem maar op. Deze zondag gaan we dan ook niet stilzitten! Het wordt

echt leuk voor jong en oud. Ook u die via kerkdienst-gemist de dienst volgt wordt actief betrokken.
Houd de nieuwste Baoken bij de hand!

We beginnen gewoon om 10.00 uur. Het zal wel iets later worden dan u gewend bent.

SCHUIF OOK AAN. HOE MEER ZIELEN HOE MEER VREUGD

Kindernevendienst en kinderkerk

Na de zomervakantie beginnen ook de kindernevendienst en kinderkerk weer.

Elke derde zondag van de maand ben je welkom in Okkenbroek voor de kindernevendienst,
18 september 9.30 uur is de eerste keer.

En noteer ook alvast zondag 2 oktober 10.00 uur kinderkerk in Bathmen.

Regiokerkendag 3 oktober a.s. in de Lebuinuskerk. (geen dienst in Bathmen)

Wie wil er een taart bakken voor het taartenbuffet?
Opgave bij: Ineke Hogeweg; inekehogeweg1@gmail.com
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Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele
informatie over de kerkdiensten. De vieringen zijn live — digitaal - te bekijken en te
beluisteren via kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.

| zaterdag 3 september
18.30 Avondgebed  Dijkhuis met ds. Hanneke Diermanse
| zondag 4 september 12e zondag van de zomer
9.30 Eredienst Okkenbroek met ds. Hanneke Diermanse

Maaltijd van de Heer
Géén dienst in Bathmen
collecte: Diaconie en Kerk

| zondag 11 september 13e zondag van de zomer

10.00 Eredienst Startzondag in Bathmen met
ds. Hanneke Diermanse, mevr. Hanneke Overduin en ds. Gert Wijnstok
collecte: Kerk in Actie

| zaterdag 17 september
18.30 Avondgebed  Dijkhuis met mevr. Hanneke Overduin
| zondag 18 september 1e zondag van de herfst
10.00 Eredienst Bathmen met ds. H. Spit (Diepenveen)
Maaltijd van de Heer
9.30 Eredienst Okkenbroek met ds. Hanneke Diermanse

Kindernevendienst
collecte: Mr. Geertshuis

| zondag 25 september 2e zondag van de herfst

10.00 Eredienst Bathmen met ds. M. van Sandijk (Holten)
collecte: PKN Vredesweek: Colombia

| zaterdag 1 oktober

18.30 Avondgebed  Dijkhuis mevr. Hanneke Overduin

| zondag 2 oktober 3e zondag van de herfst

10.00 Eredienst Bathmen met ds. Gert Wijnstok
Bathmen Bijzonder
10.00 Eredienst Okkenbroek met ds. J.H. Weijenberg (Harfsen)

collecte: Kerk en Israél

LEZINGEN

4 september Deuteronomium 30,15-20, Psalm 1 (Filémon 1-20), Lucas 14,25-33
11 september  Exodus 32,7-14, Psalm 51 (1 Timote(s 1,12-17), Lucas 15,1-10
18 september  Amos 8,4-7, Psalm 138 (1 Timotedis 2,1-8), Lucas 16,1-(8)17
25 september  Amos 6,1-10, Psalm 146 (1 Timotelis 6,11b-19), Lucas 16,19-31
2 oktober Habakuk 3,1-3.16-19, Psalm 37,1-11 (2 Timotels 1,6-14), Lucas 17,1-10
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COLOFON

Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar

Redactieleden Henk Oplaat

Martien Vermeulen
Géke Veldwachter
Henk Broekhuis

Wil Mandersloot
Janneke van Schooten

Opmaak en
eindredactie

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

Verschijningsdatum kopij inleveren voor

19 oktober
16 november
14 december

4 november
2 december
6 januari

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl
Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Scriba

Henk van der Kolk, 06 15408989

e-mail: scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, tel. 0570 540294

e-mail: voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
Predikant
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

ds. Gert Wijnstok, tel. 06 10459883

ds. Hanneke Diermanse, tel. 06 12530281
Kerkelijk werker
kerkelijkwerker@kerkbathmenokkenbroek.nl
Hanneke Overduin, tel. 0570 854652 / 06 50968134

Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, tel. 0570 542779 / 06 18832765
e-mail:
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, tel. 06 11608714

e-mail: verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosterszaken

e-mail: koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar kerk Bathmen
Gerard Fransen, tel. 0570 654703
Vervoer van / naar kerk Okkenbroek
Jeroen Koldewijn, tel. 0570 551075

Melden ziekenhuis of verpleeghuis
opname / ontslag

Hermien Brinkman, tel. 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, tel. 0570 541320

Voor uitvaartdienst
neem a.u.b. contact op met
predikant of kerkelijk werker

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RAB00373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854
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DOMINEE SORRY, IK KON DE ) ER KOMEN NIET VEEL MENSEN BIJ EEN )
P ot oS ISLAAT! || WEG MOEILIK VINDEN! VREEMDE PREDIKANT, IK ZEG HET MAAR.
OP EEN UITNODIGING
OM ELDERS VOOR WIE VERGOEDEN MLEEN ZEKER NIET ALS U LIEDJES VAN
el DE KORTSTE ROUTE HOOR! OOSTERHUIS OP DE LITURGIE ZET,
' DIE ZINGEN WE HIER NIET HOOR!
IK ZIE HET ALS EEN
:@ 3
.
L

VOOR DE COLLECTE

WiJ KENNEN HIER GEEN LECTOREN! U VERTELT HET VERHAALTJE UIT KIND-OP-

WE GAAN ERVAN UIT DAT U ALLE LEZINGEN ZONDAG, DAN LAAT U HET KIND-VAN-DE- ZIIN ER DEZE
ZELF DOET... ZONDAG EEN VERSJE OPZEGGEN, DAARNA AANKONDIGINGEN
DAT IS GEEN EEN ANDER KIND EEN KAARSJE AANSTEKEN... | - EN HIER IS EEN LIJST
PROBLEEM MET VOORBEDEN...

...EN GEEFT U DOMINEE
DE KRACHT ONS EENS
GOED DE WAARHEID TE
ZEGGEN. AMEN.

...WE HEBBEN WELEENS
ROTTER GEHAD!

HANDEN SCHUDDEN
NA DE DIENST

DOET JE DAN = f
WEER BESEFFEN = &

HOE DANKBAAR A T™—
DIT WERK IS!

e
.MAAR DE m (_ nouDoMINEE... )
FEEDBACK BIJ HET w
) —




